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Vertelschets 36.5: Na de schepping

God heeft de hemel en de aarde geschapen en het was goed. Hij heeft Adam en Eva geschapen en dat
was zeer goed.

En dan komt er nog een cadeau: God stelt de zevende dag in als rustdag. Het is goed om na werken
ook te rusten. Dat is nodig voor ons lichaam. Als je een hele tijd gespeeld hebt met een vriendje of
vriendinnetje of in de speeltuin is het fijn om daarna even te kunnen uitrusten. Dat heb je nodig om op
te laden en daarna weer heerlijk verder te kunnen. Zo heeft God ook aan ons de rustdag, de sabbat
gegeven. En mogen wij ook de zondag als rustdag houden. Omdat dit goed is voor ons en wij ons
kunnen en mogen richten op Zijn Woord. Omdat God naar ons toe wil komen door dat Woord, de Bijbel.
Het is een dag voor de Heere. Daarom gaan we ook op zondag naar de kerk, om naar Zijn Woord te
luisteren, om samen te bidden en te zingen. Op zondag heb je alle tijd om Hem te eren.

De zonde

In die prachtige tuin mogen Adam en Eva, toen Manninne genoemd, wonen. God had gezegd dat ze
van alle bomen mogen eten, behalve van de boom der kennis, des goeds en kwaads. En misschien
herken je het wel. Als je vader of moeder zegt dat je dat ene snoepje niet mag eten, dan lijkt dat snoepje
de lekkerste van allemaal en zou je het eigenlijk wel willen eten. Alleen al omdat het niet mag. Adam
loopt met zijn vrouw door de tuin. Ze zien de boom en zien dat de boom er heel mooi uitziet. Met
prachtige vruchten die er heerlijk uitzien. Uit die boom komt een slang gekronkeld en begint te praten
tegen de vrouw: “Is het niet zo dat God heeft gezegd dat je van geen enkele boom mag eten?” De vrouw
antwoordt en zegt: “Wij mogen van de vruchten eten van de bomen, maar deze boom midden in hof,
daar mogen we niet van eten, want God heeft gezegd dat wij dan zullen sterven.” “Oh”, zegt de slang
“maar dat is niet waar. Je zult niet sterven. Wanneer je van deze boom eet, word je als God. Dan weet
je het verschil tussen goed en kwaad, wat wel mag en wat niet mag en slecht is.” Manninne kijkt naar
de boom. Wat zien de vruchten er lekker uit. En als je er ook nog slimmer van wordt door te worden als
God, dan kan een hapje geen kwaad. Adam is vlakbij haar en zomaar in een keer pakt Manninne een
vrucht, neemt een hap en geeft Adam ook een hap. Wat smaakt het heerlijk, maar er verandert al heel
snel iets. Als Adam naar zijn vrouw kijkt zien ze dat ze naakt zijn. Snel gaan ze op zoek naar een
vijgenboom. Deze boom heeft mooie grote bladeren en van die bladeren maken ze kleding. Zo kunnen
ze hun lichaam bedekken. Ze schamen zich. Oh, wat hebben ze gedaan? Samen verstoppen zich.

De straf

Al snel horen ze door de hof een wind waaien. Dat geluid kennen ze wel. Dat betekent dat God hen
zoekt. Normaal gesproken werden ze blij als ze dat geluid hoorden, maar nu zijn ze bang. Ze verstoppen
zich. “Adam, waar ben je?” klinkt de stem van God. “Ik hoorde een stem en verstopte mij, want ik schaam
mij, want ik ben naakt.” God antwoordt: “Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Heeft u misschien van
die boom gegeten midden in de hof, waarvan Ik had gezegd dat het niet mocht?” Adam vertelt dat dit
de schuld is van zijn vrouw. “De vrouw die Gij mij gegeven hebt heeft mij de vrucht gegeven.” Manninne
geeft de schuld aan de slang. Dan geeft God straf. Hij bestraft de slang. De slang zal zijn leven lang op
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zijn buik moeten schuiven en kronkelen. Tegen Manninne vertelt Hij dat zij wanneer ze zwanger is en
kinderen zal krijgen dit moeilijk zal zijn en ze veel pijn daarvan zal hebben. Maar God belooft ook dat
Hij vijandschap zal zetten tussen de vrouw en de duivel. Dat Hij zal overwinnen, hoe machtig de duivel
ook is.

Adam moet zijn leven hard werken op het land. Het zal moeilijk zijn om eten te laten groeien. Dan geeft
Adam zijn vrouw de naam ‘Eva’. God maakt kleren voor Adam en Eva en stuurt ze het paradijs uit.
Twee engelen met vlammende zwaarden staan voor de ingang van het paradijs en zorgen ervoor dat
niemand er meer in mag. Wat een grote straf. Adam en Eva hebben zonde gedaan. Door Adam en Eva
hebben wij mee gezondigd. Ook wij zijn verkeerd en kunnen vanuit onszelf alleen maar verkeerde
dingen doen. Wat een wonder dat wij mogen geloven dat God Zijn Zoon, de Heere Jezus, gezonden
heeft naar de aarde om voor die zonden die wij samen met Adam en Eva gedaan hebben te betalen.

Wat een genade! Voor iedereen die in Hem gelooft!

Het is mooi om bij deze vertelling ook zondag 38 uit de Catechismus te bespreken.
Op kun je een weergave in eenvoudige taal vinden.


http://www.heidelbergse-catechismus.nl/

